Het kerkje Panagia tou Araka bij het dorpje Lagoudera.

De Byzantijnse kerken van Panagia tou Araka (uit 1192) en Stavros tou Agiasmati (uit
1494) zijn in het trotse bezit van magnifieke fresco's en beide kerken staan op de
werelderfgoedlijst van Unesco. Om de kerk van Stavros tou Agiasmati te bezoeken moet
je wel vooraf reserveren. De weg loopt door een dichtbegroeid bos met dennen,
boomgaarden, amandelbomen en langs terrassen uit oude stenen. Ten oosten van het pad
ligt de piek van Kionia, ten noorden zie je Morfou Bay en Pentadaktylos, ten westen kun
je de Olympus zien en ten zuiden ligt Madari.

De fresco’s binnen in het kerkje zijn formidabel.

Het serene, eerder melancholiek portret van Christus als Pantokrator, daterend uit 1192,
dat de koepel van deze kerk siert is uitstekend bewaard gebleven. Het koepelfresco is
omgeven door felgekleurde fresco portretten van de twaalf oudtestamentische profeten op
de muren van het kerkje en in de apsis is een fresco aangebracht van de twaalf kerkvaders.
Het naast de kerk gelegen klooster is niet meer bewoond door monniken.



